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Het Concertkoor Rijswijk m.m.v. 
Philharmonia Amsterdam en 
vocale solisten, het geheel o.l.v. 
Stephen Kavelaar, in het program-
ma "Romantiek uit Scandinavi"e". 
Werken van Peterson-Berger, 
Grieg, Larsson en Gade. Gehoord: 
gisteravond Rijswijk (Bonefatius-
kerk). 

DOOR PETER VISSER 

Een daad van belang. Zo mag men 
het programmeren van een hele 
avond koormuziek uit Scandinavië 
gerust noemen. Want al lijken lan-
den als Zweden en Denemarken 
sinds de komst van de Europese 
Unie dan ook dichterbij gekomen, 
de koormuziek uit zulke landen 
schittert op de concertpodia nog 
steeds door afwezigheid. Het was 
dan ook geen wonder, dat bij de 
Scandinavische avond door het Con-
certkoor Rijswijk de ambassadeurs 
van Zweden en Denemarken aanwe-
zig waren; de ambassadeur van 
Noorwegen bleek helaas door de Ne-
derlandse griep geveld. 
Na de welkomswoorden — deels in 
Zweeds en Deens — van de Rijswijk-
se burgemeester Roscam Abbing 
zette het a capella-koorwerkje 
'Stemming' van Wilhelm Peter-
son-Berger direct de toon voor deze 
avond. Want al is deze nabloei-ro-
mantiek niet revolutionair, hoe 
sfeervol en ruimte suggererend zijn 
deze klanken, vooral als ze zo so-
noor en zuiver worden gezongen. 
Dirigent Stephen Kavelaar heeft af-
gelopen jaar met zijn Rijswijks Con-
certkoor hard gewerkt, en studie-
weekenden, masterclasses en koor-
vormingscursussen hebben duide-
lijk hun vruchten afgeworpen. 
Evenmin als Peterson-Berger, 'die 
ook in zijn kamermuziek Grieg en 
Brahms als voorbeeld neemt, is de 
twintigste-eeuwer Lars-Erik Lars-
son een vernieuwer. Maar het bondi-
ge, gezonde neo-classicisme, dat  

men ook in de vele korte concertjes 
van deze bekende radio-Zweed te-
genkomt, is in zijn lyrische cantate 
'Vermomde god' uit 1940 gekruid 
met volksdans en kerktoonaarden. 
Het geheel werkt soms verrassend 
fris en origineel, waarbij de eenvou-
dige, weinig dissonerende schrijf-
wijze voor koor zelfs in de galmen-
de ruimte van de honderdjarige Bo-
nefatiuskerk effectief bleek. Lars-
son heeft beslist naar zijn grote 
Deense voorganger Carl Nielsen ge-
luisterd, maar is in dit pastorale, op 
een oude Griekse Apollo-sage geïn-
spireerde werk zichzelf gebleven. 
Niels Gade was in de vorige eeuw 
een grote naam. Tegenwoordig be-
leeft de sterk tegen Mendelssohn 
aanleunende romantiek van deze 
Deen een lichte come-back, waarbij 
vooral de acht symfonieën weer in 
de belangstelling zijn gekomen. 
'Elverskud' ('De dochter van de el-
fenkoning') was in zijn tijd een ab-
solute koor-topper. En al luistei-en 
we nu met andere oren naar deze 
soms erg voorspelbare muziek, 
toch kan men niet doof zijn voor de 
milde lyriek, de harmonieuze 
schrijfwijze en het vakmanschap 
van deze Deen. En in het midden-
deel van deze ballade, zeker niet 
minder dan de koorballades van 
Schumann, schildert met name het 
orkest meeslepende dramatische 
beelden. Dat orkest, het uit jonge be-
roepsmusici bestaande begelei-
dingsorkest Philharmonia Amster-
dam, ondersteunde in dit werk de 
krachtige en welluidende koorzang 
uitstekend. Op andere momenten, 
onder meer in drie delen uit Griegs 
Peer Gynt Suite, bleken de blazers 
wel beperkingen te hebben. Maar in 
Larsson hadden met name de hout-
blazers een heel bevredigend aan-
deel, beter dan de diverse zangsolis-
ten. Van hen had de in ons land wo-
nende Deense bariton Palle Fuhr 
Jorgensen de mooiste stem, maar 
zijn gevoel voor zuiverheid liet het 
wel eens afweten. 
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